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Hans en Sylvestre bereiden hun gesprekken voor door het thema in gespreksvorm volledig uit te schrijven. De opname gebeurt in één keer en 
blijft volledig spontaan waardoor de voorbereidende tekst soms afwijkt van wat er in de video gezegd wordt. Om niets te missen over deze 
interessante thema’s hebben we besloten om de voorbereidingen ook toegankelijk te maken. 

 

Gesprek over De Mens 

 
Dag Hans,  
Dag Sylvestre 
 
Wel Hans we zijn aan ons tweede seizoen. Wellicht is het niet meer nodig onze video’s in te leiden 
en kunnen we enkel onze kijkers en luisteraars die er voor de eerste keer bij zouden zijn 
aanmoedigen om ook de vorige video’s te beluisteren of te bekijken om niets te missen van dit 
universum van de Hervonden Boodschap. Goed, Hans, ik zou graag in iets willen duiken, samen met 
jou, en dat is … de mens. 
Ah, interessant! 
 
Ja inderdaad. Maar goed, opnieuw is dit een woord waar je niet meteen van vermoedt dat hier een 
traditionele betekenis aan vastzit en toch is dat zo. Wil je ons even wijzer maken over de mens, in 
zijn traditionele betekenis. 
Wel, traditioneel wordt de mens geacht een samenstelling te zijn van 3 delen. Doorheen de 
geschiedenis worden er soms andere termen gebruikt of zelfs termen met elkaar gewisseld maar 
eigenlijk komt het neer op het volgende: de mens bestaat uit het lichaam dat aards is, de geest die 
astraal is en de ziel die goddelijk is. 
 
Oh, het lichaam daar kan ik me wat bij voorstellen maar wat met de geest of nog erger de ziel? Waar 
zitten die? Ik zie ze niet? 
Ja dat is begrijpelijk. Maar wat je niet ziet betekent niet dat het niet bestaat. Uiteindelijk zie je de wifi 
of radiogolven ook niet. Maar door het ongerijmde kan je wel afleiden dat mensen niet enkel een 
lichaam hebben, bijvoorbeeld door wat men geestesstoornissen noemt. En het is niet omdat je het 
niet kunt lokaliseren dat het er niet is. 
 
Ja ok, ik kan aanvaarden dat er een geest zou zijn maar wat met de ziel dan? 
Wel, die nuance is uiterst belangrijk en het is pas zeer recent in de geschiedenis dat men de ziel is gaan 
vergeten wanneer men de mens trachtte te begrijpen. Traditioneel neemt men aan dat er in de mens 
een fractie, een portie, een deeltje van God is. Dit deel noemt men de ziel. 
 
En kunnen we die dan lokaliseren? 
Wel, daar is wat meer informatie over. Traditioneel wordt het stukje god in de mens altijd gezien als 
“bevroren”, gevangen, opgesloten, zoals in een graf en trouwens gelegen in de meest nederige plaats 
van de mens. 
 
Ah en waar is dat? 
Dat is helemaal beneden je wervelkolom, in je heiligbeen dat ook “sacrum” genoemd wordt. Dat zijn 
de 5 laatste wervels van je ruggengraat net voor het staartbeen die samengegroeid zijn. In de 
katholieke liturgie worden die ook “ossa humiliata” genoemd en humiliata betekent “vernederd”.  
 
Vernederd? Bedoel je dan “belachelijk gemaakt of uitgelachen of zo”? 
Nee hoor! Vernederd betekent naar beneden gebracht, namelijk op de laagste plaats van je 
wervelkolom of dichtbij de humus, namelijk de grond. Begrijp je? 
 
Wacht even, ik ga het samenvatten om zeker te zijn: de mens bestaat traditioneel uit 3 delen. Het 
lichaam, de geest en de ziel. Het lichaam is aards, de geest is astraal en de ziel is goddelijk. Dat laatste 
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deel vertoeft in ons lichaam op de meest nederige plaats, namelijk in onze laatste wervels van onze 
wervelkolom, namelijk in ons sacrum, in ons heiligbeen. Zeg ik het juist? 
Ja hoor en je vindt dit terug in alle tradities. Ik geef je een paar voorbeelden: 

1) Osiris, een Egyptische god, belandt in een doodskist 
2) Jozef, de zoon van Jacob de Joodse patriarch, belandt in een put 
3) In de Yoga, bevindt de levensenergie, de Kundalini, zich in het heiligbeen 
4) Jezus, belandt ook in een graf, vooraleer hij terug opstaat 

En zo kan je verder gaan … 
 
Ok maar je zei ook dat de geest astraal is? Wat betekent dat? 
Ja. Aster is een Grieks woord die ster betekent. Dus astraal, betekent “van de sterren”. 
 
Ik ben niet zeker dat dit het voor mij duidelijker maakt. 
Als de mens nog niet geboren is en in de buik van zijn mama vertoeft, dan ademt hij niet. Zijn longen 
werken niet en zijn bloed is dat van zijn moeder dankzij de navelstreng, ja? 
 
Ja. 
Wel, als de baby uit de baarmoeder komt, worden de longen onder druk gezet want de baby moet 
door die strakke gang heen. Net als hij uit de baarmoeder komt, verdwijnt de druk op de longen en 
gaan dezen open. Dat is het moment waar hij voor de eerste keer ademt. En ademen is de lucht die 
ons omringt gebruiken om ons bloed te voeden met zuurstof en de co2 uit te blazen. Op dat precies 
moment, bij je eerste adem, ga je dus je baby-lichaam inprenten met de lucht die je omringt. 
 
Is dat de geest? 
Eigenlijk wel. 
 
Maar waarom wordt dit astraal genoemd? 
Dat is omdat men beschouwt dat deze wereld en alles wat er in zit en dus ook de lucht die men inademt 
onder de invloed staat van de sterren. 
 
De ziel niet dan? 
Neen, de ziel komt van het goddelijke dat voorbij het astrale ligt. 
 
Dus de mens bestaat uit drie delen, en waarom is dat onderscheid zo belangrijk? 
Wel, voor meerdere redenen. Maar de voornaamste is dat het lichaam en de ziel van een totaal andere 
aard zijn die niet vermengd kunnen worden. Zoals water en olie. Je kan ze wel aan elkaar koppelen, 
maar daarvoor heb je een “medium” nodig en dat is de geest. De geest heeft net die faculteit om zich 
met beide elementen te kunnen vermengen. 
 
Hoe, zomaar? 
Nee, niet zomaar natuurlijk. De geest zoals die ons nu begeesterd is onrein en kan zich dus niet 
koppelen aan de ziel. Maar stel dat je geest wel rein gemaakt wordt dan kan die koppeling wel 
gebeuren. 
 
Ah en hoe maak je je geest rein? 
Dat kan je niet uit je eigen initiatief. 
 
Hoezo? 
Ja, dat is net het mysterie van de Engel Gabriël die de Maagd Maria kwam bezoeken. 
 
Namelijk? 
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Wel, weet eerst dat de geest ook traditioneel EVA wordt genoemd, de gezel of vrouw van Adam. Wat 
is het eerste woord dat de Engel Gabriël uitgesproken heeft toen hij tevoorschijn kwam aan Maria? 
 
AVE Maria? 
Precies, AVE en niet EVA ! Hij heeft EVA omgedraaid, in het Latijn zou je zeggen “convertere”, hij heeft 
dus EVA geconverteerd of in het Nederlands “bekeerd”. 
 
En dat is dan de voorwaarde om ervoor te zorgen dat de geest zich kan koppelen met de ziel? 
Ja, exact. 
 
Zijn we dan rond? 
Nee hoor, bijlange niet in feite. Dat is louter het begin. Maar wel is het belangrijk te noteren dat er een 
bezoek moet zijn van buiten af. 
 
Mm, je bedoelt dat je dit niet uit jezelf kunt doen? 
Precies! Er wordt vaak gezegd dat alle wijsheid zich in de mens bevindt en dat je heel wat oefeningen 
en technieken (meditaties, ademhalingen etc.) kunt aanhalen om die wijsheid te vinden en gestalte te 
geven.  
 
En dat is dan niet correct? 
Wel, het is wel correct dat die wijsheid, namelijk de ziel, effectief in elk van ons vervat is, daar hebben 
we het daarnet over gehad. Alleen, de aanwakkering, dus het begin van het proces ligt niet in onze 
handen. 
 
In wiens handen dan? 
In de handen van God. Hij moet de Engel Gabriël sturen zodat deze het proces komt opstarten. 
 
En al die technieken en trucen hebben dan geen nut? 
Ze hebben zeker een nut om je hier beneden beter te voelen, rustiger, meer in vrede. Maar dat heeft 
niets te maken met de ziel en de onsterfelijkheid. Je gaat ondanks al het beter gevoel toch dood en je 
gaat toch blijven lijden. Het is alsof je je gevangenis wat meer op orde zet, of de muren van je 
gevangenis een nieuw, meer Feng Shui kleurtje zou geven. Dat is allemaal ok maar heeft niets te maken 
met het eeuwige leven. 
 
Waar jij het over hebt is het eeuwige leven? 
Waar de Traditie het over heeft is het eeuwige leven. Ik vind niets uit hoor. Maar als die mogelijkheid 
bestaat dan ben ik wel geïnteresseerd. Dan wil ik wel het bezoek krijgen van de Engel Gabriël. 
 
En waarom zou God Gabriël sturen? 
Omdat we het vragen. 
 
Zo simpel is dat? 
Zo simpel is dat. Er wordt ook gezegd dat het gebed de zwakte is van God, dat hij daar maar met moeite 
aan kan weerstaan. 
 
Ik kan me dat niet zo gemakkelijk voorstellen. 
Ja, dat begrijp ik en het is net omdat we het ons niet zo gemakkelijk kunnen voorstellen dat we het ook 
niet vragen. Dat is dus de queeste, begrijp je? De queeste is het vragen, het verzoeken om het bezoek 
te krijgen van de Engel Gabriël. 

 
 


